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  Papier 2015 
 
 

 
23 mei 
 
 
 

 
20 juni 
 
 
 

 
18 juli 
 
 
 

 
29 augustus 
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21 november 
 
 
 

 
19 december 
 

 

 

Zaterdag 23 mei 

de papierslag 
van Sinksen  
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Het jaarprogramma 
 
Papierslag op zaterdag 23 mei 
Op zaterdag van het Pinksterweekend trekken de vrijwilligers als 
verlichte geesten weer rond om het papier op te halen.  
 
Ginderbroekkermis, het weekend na Pinksteren   

Vrijdag 29 mei:  Avondmarkt en animatie 
Zaterdag 30 mei:  Handelarenspel en Ginderbroek swingt 
Zondag 31 mei: Straatspelen en animatie 
    Vlaamse slagers o.a. Sergio 

Meer info in het volgende wijkblaadje. 
 
Wijkreis op zaterdag 5 september 
Jaarlijks trekken we op de eerste zaterdag van september er een 
hele dag opuit. Waar we dit jaar naartoe gaan, is nog niet helemaal 
uitgedokterd. Maar dat krijg je zeker tijdig te horen.  
 
Seniorenfeest op vrijdag 23 oktober 
Een hele namiddag ontspanning aan de feesttafel in het Chirolo-
kaal, Martelarenstraat. 
 
Opbouw Kersthuis op maandag 23 november 
Jaarlijks bouwen we een van de origineelste kerststallen en kerst-
verlichting van het land op.  
Gelukkig zijn er vele vrijwilligers die een handje willen toesteken. 
 
Sinterklaasfeest op woensdag 2 december 
Het feest voor de allerjongsten met alweer Sofie en Mieke van Kids 
on the Dancefloor. Hoera! 
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Een reeks oude Ginderbroekse brieven … 

 
Een missiebrief 
 
 

Toen Fien 70 werd, ging haar merce-
rie-winkel in Ginderbroek dicht.  
Nog enkele jaren heeft ze uitverkoop 
gehouden, maar allerlei spulletjes bleven toch nog in de rekken 
en dozen liggen. In 1995 werden al die kleedjes aan een plaatse-
lijke groep missievrienden gegeven, die de kleedjes naar een 
missiezuster opstuurde. Het antwoord uit Zaïre volgde meteen.  
 

Kikwit Tabora, 21 februari 1995 
Liefste familie,  
 
De verrassingen waren groot en schoon toen we de pakken toe kre-
gen in het hartje van Zaïre. Wat voor schatten hebben we daar niet 
uitgehaald en alles splinternieuw. Wat mooie hemdjes, kleedjes, 
broekjes, bustehouders en nog zoveel andere goede en schone 
kleedjes.  
De eerste zijn gegaan naar onze twee centra van ondervoede kin-
deren. In ‘t ene zijn er een 120-tal kindjes en in ‘t ander rond de 100.  
De moeders komen elke dag met hun sukkelaars op de arm of op de 
rug. Dan worden ze extra verzorgd en gevoed, en na enkele maan-
den worden het weer gezonde kindjes. Als ze dan een kleedje of een 
broekje aan hun lijfje krijgen (en sommige hebben nooit ’n echt 
broekje gehad, enkel een stukje vod) dan zijn ze reeds half genezen 
van geluk.  
Na zoveel jaren missieleven hier, moet ik wel zeggen dat de armoede 
en miserie nu het grootst is. Dat moet men echt meemaken van 
dichtbij. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.pinkmonkey.de/bilder/Brief-Ruediger-01-1520.html&ei=iPiXVOCYIcPvUNDKgOgM&bvm=bv.82001339,d.d24&psig=AFQjCNEN3FmMuazp_3LDtf078oqImvtApQ&ust=1419331971529657
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Ik heb al veel etappes meegemaakt: vóór de onafhankelijkheid, na de 
onafhankelijkheid, de mulele-opstand, de Zaïrisering, het Mobutisme 
met de M.P.R. … maar deze tijden van wanorde overtreffen al het-
geen de verbeelding kan tarten.  
En toch blijven onze mensen voortleven. Ze verdragen veel, ze ver-
duren moeilijke tijden, en toch gaan ze verder.  
Wij trachten het ook te doen, en daarin spelen jullie ne grote, opbou-
wende rol. We zijn nog aangemoedigd verder te gaan, want dankzij 
u, lieve familie, hebben we vele mensen diep gelukkig kunnen ma-
ken.  

Van ganser dank                                            Zuster Roza Steurs 
Kikwit, Zaïre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuster Cecile (Julia Goelen, 1908-1998) uit de Martelarenstraat was ook een 
missiezuster in Congo. Ze verbleef in vier missieposten van de paters Scheu-
tisten, die scholen voor weeskinderen hadden opgericht.  
Op de foto: zuster Cecile met enkele weeskinderen van Kerimba  (Congo). 
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Inleefreis Nicaragua 2015 
 
Op donderdag 2 april vertrokken 40 Molse leerlingen en hun begelei-
ders naar onze zusterstad Santo Tomás in Nicaragua.  
Je kunt nu nog hun reis bekijken via de blog:  

https://inleefreisnica2015.wordpress.com/. 
 
Bij ons weten heeft uit on-
ze wijk alleen Jerom van 
de Perswinkel die inlijfreis 
naar Nicaragua meege-
maakt.  
 
Hier zie je hem op de foto bij 
San Jacinto, een beginnende 
vulkaan.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kinderen uit Santo Tomás komen van dichtbij naar hun ‘blanke’ leeftijdsgeno-
ten kijken.  

https://inleefreisnica2015.wordpress.com/
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Een eetkamer in Nicaragua  met op de foto Carlos en zijn papa, zijn gastgezin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het overdekte gedeelte van de tuin met de douche, het toilet, de afwasbak,  
de tonnen en jerrycans water en het buitenvuur. 
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Dag Ginderbroekskes- en rokskes, 
 
Moederdag, vaderdag... Allemaal redenen om iets lekkers te maken 
en om een cadeau te geven. We willen je een ideetje geven: maak 
eens heksenprotten! Klinkt vies hè? Maar laat je niet om de tuin leiden 
door de naam... Lees vooral verder en alles wordt duidelijk.  
 
Ook de mama's van de kinderen van de Rijpadschool verwenden el-
kaar met heerlijkheden. De kleuters nodigden hen uit om Moederdag 
te vieren. Om helemaal wakker te worden dansten ze 's morgens sa-
men Tsjoe Tsjoe Wa. Grappig hoor, al die gekke mama's! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na het dansen mochten de mama's voor een keer even weer klein zijn 
en met hun kleuter in de klasjes en op de speelplaats spelen.  
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Van al dat spelen, krijg je toch zo'n 
honger. Eindelijk mocht iedereen ge-
nieten van tafels vol gebak, zoetigheid 
en een heleboel smakelijke gerech-
ten. Denk je dat alles op is geraakt? 
Vraag dat maar aan de kleuters die - we kunnen alvast verklappen - 
heel wat borden vol schepten!  
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Als jullie ondertussen zelf bakkriebels voelen, willen we een leuk idee-
tje geven: Heksenprotten bakken.  
 
‘Heksenprotten’ zijn overheerlijke ha-
vermoutkoekjes. Ze zijn lekker en ge-
zond. En, je kunt ze heel eenvoudig 
zelf maken.  
Elisa, 5 jaar, uit het Peerdskerkhof doet 
het ons voor. Zij en haar grote zussen 
zijn zot van ‘heksenprotten’, vertellen 
ze. Ook mama en papa smullen er 
graag van.  
Elisa vindt het reuzeleuk om met mama 
samen te bakken. Vooral in de pot roe-
ren doet ze graag.  
 
Ingrediënten 

 300 g bakboter 

 0,5 kilo havermoutvlokken (of 300 g havermout en 200g muesli), 
        4 eieren 

 200 g suiker (je kunt ook minder nemen) 

 meng 200 g bloem met 2 koffielepels bakpoeder 
 
Werkwijze 

 Smelt de bakboter in een grote 
kookpot.  

 Laat de boter niet bruin worden.  

 Doe de havermoutvlokken (en 
ev. muesli) er bij.  

 Laat 1 minuut op het vuur staan, 
terwijl je met een houten lepel in 
de ingrediënten roert.  

 Mix in een kom de hele eieren met de suiker.  
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 Roer het eiermengsel met de houten lepel onder de havermout.  

 Voeg er nadien de bloem bij.  

 Leg op een bakplaat anti-
aanbakpapier. 

 Maak met behulp van twee koffie-
lepels kleine deegbolletjes. Leg ze 
op 3 cm afstand van elkaar op rij-
tjes.  

 Bak ze op minimum 180° in 30 
minuutjes goudbruin. 

 
En kijk eens aan!  

Hm, dat zal smaken … 

 
Als bedankje mag Elisa ons vertellen 
welke tekening ze op een t-shirt wil.  

 
 
 
 
 

Herinneren jullie je Jorbe en 
Warre uit het Peerdskerkhof 
nog? Die pronken hier met 
hun gewonnen t-shirtjes.  

  
Als je je werkjes bezorgt aan  

tinne_vansand@telenet.be of Korenbloemenstraat 21,  
ben jij misschien wel onze volgende winnaar?. 
 

mailto:tinne_vansand@telenet.be
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23ste Molse Poëziewedstrijd 
  

Elk jaar organiseert onze gemeente deze befaamde Poëziewedstrijd 
voor de Molse jeugd. Alle kinderen vanaf negen jaar die in Mol wonen 
of er school lopen, konden deelnemen. Dit jaar waren er een viertal uit 
onze wijk die het gewaagd hebben. Bravo!  
Het gaf Sara uit de Hoogstraat de gelegenheid om eens haar hart te 
luchten, wat .. dichters altijd mogen doen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het enige wat ik wil … 
 

Elke dag 
terug onderweg naar huis. 

Weer hopen op een gewone dag 
Zonder gekrijs. 

 
Het enige wat ik wil 

is een leven met geluk 
Niet altijd dat geruk. 

 
Ik doe alles wat ik kan. 

Het is nooit genoeg 
Ik kan niet alles tegelijk 
heb maar twee handen 
Wie begrijpt dat niet? 

 
Altijd maar 

doe dit doe dat. 
Nu ben ik het echt zat. 

 
Het enige wat ik wil 

Is een leven met geluk. 
 
 
 
 
 


