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Wijkkrantje februari 2016 
 

Oud-papier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na de rondrit door de wijk 
worden de dozen papier 
overgeladen van de wagen 
in de papiercontainer.  
 
 

  Papier 2016 
 

27 februari 
26 maart 
23 april   
14 mei  
18 juni  
30 juli 
27 augustus 
24 september 
22 oktober 
26 november 
24 december 
 

Zaterdag 27 februari   

Onze papierslag  
van het schrikkeljaar  
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29 februari, de schrikkeldag 
 

Een schrikkeldag wordt om de vier jaar toege-
voegd, omdat het jaar niet precies 365 dagen 
telt, maar 365 en een kwart.  
De maand februari krijgt daarom om de vier jaar een extra dag bij, 
namelijk 29 februari. 
Er zijn nu eenmaal dingen in het leven die je maar om de vier jaar 
kunt meemaken en dat is tijdens een schrikkeldag. Doen! 
 
De meisjes en vrouwen kunnen zich op die dag volgens de volkscul-
tuur meer veroorloven dan normaal. Zo is het voor de vrouwen toege-
laten om het initiatief te nemen op het gebied van romantiek.  
Zo mogen ze op schrikkeldag naar het hart van mannen dingen. Een 
dag waarop de vrouw de man ten huwelijk mag vragen. 

‘Heeft februari negentwintig dagen,  
dan mogen de meisjes de jongens 
vragen.’  
 

Prent: Ze had al lang verkering, 
maar haar vriend kwam maar niet 
over de brug. Op schrikkeldag greep 
ze haar kans en deed een aanzoek. 
 

Dit jaar staat er dus weer een 29 februari op de kalender.  
Goed nieuws voor de mensen die op die datum geboren zijn en hun 
verjaardag na vier jaar gewoon kunnen vieren.  
 
 
Al wie van de wijk op 29 februari geboren is, staat 
op. Maak jezelf bekend, want het wijkkrantje zou  
aan een schrikkelvrouw of -man graag eens enkele 
vragen willen stellen voor het wijkkrantje. Kan het? 
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Ginderbroek in beeld 
 
Deze keer plaatsen we de benzinestations van onze wijk in beeld.  
 
De eerste benzinepomp in onze wijk staat op de prentkaart hieronder:  
voor de herberg van kolenhandelaar en vervoerder Warke Bol (Mo-
lenberghs), schuin tegenover ‘t Bazarke. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het was een van Shell.  
Bij deze handpomp waren twee 
zichtbare reservoirs van 5 liter. 
Het ene werd volgepompt en de 
benzine van het andere ver-
dween in de tank van de auto.  
Later werd er overgeschakeld 
op elektrische pompen. 
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Op deze twee foto’s van 
de carnavalgroep De 
Broekvrienden ontdek-
ten we op de achter-
grond telkens een tank-
station.  
 
Dat van FINA stond voor 
de garage van Vic Wille-
kens en werd bediend 
door Madeleine van Vic.  
Het bevond zich op het 
Pleintje waar nu Pers-
winkel ’t Pleintje is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze foto is genomen 
in het midden van de 
Nieuwstraat.  
 
Het benzinestation Oxy, 
later Q8, stond waar nu 
een appartementsblok 
nr. 31 is gebouwd. 
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De Sacramentsprocessie trekt in de jaren 1950 rond het tankstation 
Caltex op het Pleintje van de Borgerhoutsendijk. Toen sprak men van 
het ‘naftkotje’, dat eigendom was van Paul Mahieu. Het tankstation is 
ondertussen verbouwd tot het kleurrijke station Texaco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er stond ook nog een tankstation voor de garage Opel van Tuerlinx, 
waar nu garage Mercedes op de Borgerhoutsendijk is.  
Wie daar een foto van heeft, zou ons veel plezier doen om het wijkar-
chief aan te vullen. 
 
Hebben er nog andere benzinepompen in de wijk gestaan? Dan graag 
een seintje. 
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Ruilbib Ginderbroek  
 

Ondertussen zijn we alweer een dikke maand verder. Na het verschij-
nen van het vorige wijkblaadje stond de Ruilbib in Hoogstraat 96 niet 
stil. 
 

Niet elke dag wordt er geruild natuurlijk. Begin januari verliep het rui-
len op een laag pitje. Toch word je dan op een dag weer mooi verrast 
als je na het werk thuiskomt en een overvolle Ruilbib aantreft met al-
lemaal nieuwe materialen. Van een motivatie gesproken! Heel wat 
nieuwe kinderboeken kregen hun plaatsje in de Ruilbib, waaronder: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Voor de kinderen en jongeren die soms niet goed weten wat te lezen, 
kijk eens op http://boekenzoeker.org/ 

http://boekenzoeker.org/
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Op basis van leeftijd en interesses kom je zeker terecht bij een boek 
dat je leuk vindt! En wie weet, kom je het wel eens tegen in de Ruilbib! 
Ik merkte dat de jonge Ginderrokskes de jongerentijdschriften toch wel 
leuk vonden. Deze gaan we dus laten staan. Aanvankelijk had ik de 
indruk dat ze niet zo in trek waren, maar ondertussen ben ik van me-
ning veranderd.  
Liana (heb ik de naam goed gelezen?) schreef in het gastenboek van 
de Ruilbib dat ze het tijdschrift Hoe overleef ik? had ontleend. Leuk 
toch? Ook de naaitijdschriften gingen, kwamen terug en zijn nu weer 
weg. Ook de breitijdschriften kregen een nieuwe thuis. 
 

Sinds eind januari kan je ook een berichtje 
achterlaten in het gastenboek van de bib.  
Het was leuk om onmiddellijk al enkele re-
acties te kunnen lezen in het boekje. Een 
aanrader volgens een bezoeker is het boek 
De Indische bruid van Karin Fossum. De 
dag erna was het boek alweer weg. De za-
ken gingen dus goed! Aarzel niet om je 
leestips en -plezier te delen met de andere 
bezoekers van de Ruilbib via het gasten-
boek!  
 

 
Ook voor de volwassenen passeerde weer heel wat nieuw materiaal. 
Een lieve tante schonk heel wat mooie jeugdboeken en thrillers voor 
de Ruilbib zoals: De Scarpetta factor van Patricia Cornwell. 
Zelf was ik blij verrast de Gids van de Ardennen tegen te komen in de 
Ruilbib omdat we net een weekendje die richting uitgingen. Per dorpje 
staan er toeristische bezienswaardigheden in. Bovendien gaat het 
boek gepaard met een VIP-kaart die je korting geeft op deze plaatsen. 
Na ons Ardennenweekend kwam de gids terug in de Ruilbib voor de 
volgende vakantieganger. 
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In januari bezochten we ook weer een Neder-
landse minibieb. Eentje die pas opgestart 
was: de Grasbieb in Eindhoven. Het valt me 
telkens op hoe nieuw de boeken in de mini-
biebs zijn.  
Aan de inhoud 
merk je ook on-
middellijk dat je 
een Nederlandse 

minibieb bezoekt. Nederlandse schrijvers 
als Kluun, Harry Mulisch, Annie M.G. 
Schmidt … ze komen er veelvuldig in 
voor. Ik liet alvast enkele Vlaamse auteurs 
achter: Anne Provoost, Jef Geeraerts, 
Geert de Kockere.  
 
Wat we meebrachten uit Eindhoven, kan je zelf ontdekken door re-
gelmatig de Ruilbib te bezoeken. Wat ik wel kan verklappen is dat ik 
het kleine boekje vanop deze foto meebracht: 
Dit formaat van boek wordt een 
dwarsligger genoemd. Door de com-
pacte vorm is dit ideaal om mee op 
vakantie te nemen. De inhoud van 
het boek is hetzelfde als de gewone 
romanuitgave. De druk is iets kleiner 
en de bladzijden zijn dunner dan bij 
een gewoon boek. Minder gewicht in 
de valies dus. Het andere boek is 
een wissel uit de minibieb van Breda waarover in het vorige wijkblaad-
je al sprake was. 
De boeken uit de Eindhovense grasbieb waren allemaal gekenmerkt 
door de eigenares. In elk boek stond geschreven dat ze behoorden tot 
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de grasbieb. In bepaalde boeken stond extra vermeld dat je ze na het 
lezen liefst terugbracht. Deze boeken waren dus enkel bedoeld om te 
lenen en niet om te ruilen met de Ginderbroekse ruilbib.  
Wie al langskwam in de Ruilbib, merkte waarschijnlijk op dat ik ook  
stempels in de boeken zet. Dit om tegen te gaan dat de boeken om de 
verkeerde redenen zouden verdwijnen uit de Ruilbib.  
Om af te sluiten nog enkele leuke deals van januari:   
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De vrouw van de maand … 

Alida 
 

Mensen die minder goed te been zijn, kunnen voortaan dankzij de 
Rode Loper naar een aantal belangrijke plaatsen in het centrum van 
Mol. Deze route duidt de veiligste weg aan doorheen het Centrum. 
Zoals naar ’t Getouw, schouwburg Rex, het ziekenhuis, de post, het 
station.  
De route vertrekt aan het woonzorgcentrum van de Witte Meren in de 
Collegestraat en dat van Ten Hove in de Jakob Smitslaan. 
Op elke startplaats staan borden met de uitgetekende route en on-
derweg zijn er klinknagels in de stoep aangebracht. De route werd uit-
gestippeld door de werkgroep Verkeer van de seniorenraad. 
Wie werd nu verkozen tot meter van de Rode Loper?  
Juist, Alida Vandeweyer. Een op en top Ginderbroekse. 
Haar ouders waren Frans Vandeweyer (°1898) en Marie Hermans 
(°1902) en Alida is op ‘den Berg’ (Hoogstraat) geboren. Later baatten 

haar ouders de herberg De ‘Sirene’ 
uit (nu Ginderbroek nr.11) van 1948 
tot ongeveer 1960. 
In 1978 werd Alida samen met haar 
man Staf Bienstman gedurende 
een vijftal jaren de uitbaters van de 
cafetaria van de sporthal Den Uyt.  
Na het overlijden van Staf is Alida 
nog nog een tijdje blijven wonen in 
Ginderbroek (nr. 91). Ze was toen 
jaren lang kernlid van Ziekenzorg 
Ginderbroek.  
Sinds een vijftal jaren is ze ver-
huisd naar het Megensplein.  
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Alida, de meter, en 
Ferre Peeters, de 
peter, hebben de 
route de Rode Lo-
per ingelopen. 
Ze deelden suiker-
bonen uit tijdens de 
officiële inwande-
ling. 
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The Healthy Store 
 
Het was al een tijdje geleden dat 
men nog eens in een handelspand 
in onze wijk investeerde. 
De komst van een gloednieuwe zaak 
is dan ook goed nieuws voor wijk 
Ginderbroek.  
 
In de laatste week van januari open-
de de winkel The Healthy Store 
feestelijk de deuren met een rode 
loper en met pilaren van ballonnen  
 

De handelszaak bevindt zich op de hoek van de Nieuwstraat en de De 
Biststraat, Nieuwstraat 42. 
 
 
 
De winkel zorgt niet alleen voor zijn ge-
kende klanten, maar wordt ook een aan-
trekkingspool voor de nieuwe geïnteres-
seerden.  
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Ginderbroekjes en -rokjes 
 
Alweer vullen jullie ons rubriekje helemaal zelf!  
 

Als eerste treden de kleuter-
tjes van de Rijpad nog een 
keertje aan. Veel Carnaval-
stoeten moesten afgelast 
worden. Het weer strooide 
veel roet in het eten... Maar 
kijk, tientallen kinderen zetten 
hun maskers wel op! Zij gin-
gen alweer de straat op en 
maakten de buurt blij met hun 
grappige, stoere en elegante 
pakjes. De juffen straalden 
als K3-meisjes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s in kleur: 
www.wijkginderbroek.be 
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We hadden nog een foto te goed van 
Maithe uit de Martelarenstraat.  
Zij won al een tijd geleden haar  
t-shirt.  
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Ook Jasmine uit het Peerdskerkhof 
kunnen jullie voortaan herkennen aan 
haar paardenshirt!  
 
 
Stuur je teken-, schilder- en knutsel-
werkjes en foto’s door naar  

tinne_vansand@telenet.be.  
Of post ze in de brievenbus van  

Korenbloemenstraat 21.  
 

Amber (5 jaar) en Cobe (8 jaar) uit Ginderbroek verwennen ons met 
twee tekeningen die we hier tentoonstellen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proficiat allebei! Laat maar we-
ten wat jullie wensen zijn, wij 
zorgen voor T-shirts. 
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De Trofee van sportverdienste 
 

De Trofee van Sportverdienste ging naar Ria Nietvelt, de dochter van 
Sooi zaliger en Jeanne Van Hove uit Ginderbroek. 

 
 
Op 29 januari werden de jaarlijkse sport-
trofeeën uitgereikt in Schouwburg Rex.  
Meer dan 250 sporters die het afgelopen 
jaar een kampioenstitel veroverden, wer-
den op het podium geroepen.  
Hoogtepunt van de avond was het be-
kendmaken van de sportlaureaten van 
2015 door de sportraad. 
 
De Trofee van sportverdienste ging naar 
Ria Nietvelt van Mozka.  
 

Ria helpt al 31 jaar heel actief in de club. In de loop der jaren werd zij 
ingeschakeld als kookmoeder, tijdopnemer, jurylid, starter, begeleider 
bij stages en buitenlandse wedstrijden, verantwoordelijke van de 
sportkledij, voorzitter van het jongerenbestuur en zo meer.  

 
Bij Mozka hoopt men dat Ria 
nog heel wat jaren actief blijft 
in de club, niet enkel om te 
helpen, maar ook voor de 
gezelligheid. 
 
 
 
Moeder en dochter. 
 


