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Wijkkrantje in kleur: 

www.wijkginderbroek.be 

 

 
 

   Wijkkrantje april 2016 
 

Oud-papier 

 
 
 
 
 
 
 
 
Door een ongelukkig ver-
keersongeval aan het Pleintje 
van Ginderbroek verloor de 
wijk een trouwe vrijwilliger bij 
het ophalen van het papier.  

Jan Van Herck uit het Peerdskerkhof bezweek en-
kele dagen erna aan zijn verwondingen. Hij was 
een nauwgezette en goedlachse helper, die zich 
niet alleen inzette bij de maandelijkse papiersla-
gen, maar ook bij allerlei knutselwerkjes bij andere 
wijkactiviteiten.  
De wijk leeft mee met zijn vrouw Mimi, de kinderen 
Tim en Gert, de familie, de buren en de vrijwilligers 
van het papier bij het plotse heengaan van Jan. 

2016 
 

23 april   
14 mei  
18 juni  
30 juli 
27 augustus 
24 september 
22 oktober 
26 november 
24 december 
 

Zaterdag 23 april  

Onze Lente-papierslag  
 

 

http://www.wijkginderbroek.be/
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De meikever  

 
 
In deze periode is, of beter 
gezegd, was het de tijd van 
de meikevers. 
Ooit was de meikever de 
schrik van de moestuin, om-
dat de engerlingen, die jaren onder de grond leefden, aan de wortels 
van de gewassen knaagden en ook de grasvelden en gazons deerlijk 
toetakelden. 
‘Mulders’ werden ze vroeger genoemd.  
 
Nu zijn ze allemaal dood. Van de ‘chimique’ of van den atoom of van 
alle twee. Als je vroeger aan een ‘muldershaag’ ging schudden, vielen 
ze er zo uit, met tientallen. We lieten ze vliegen met een draadje door 
hun staart.  
Wreed? zeg je. Weet je wat wij nu wreed vinden? Dat er helemaal 
geen mulders meer zijn. 
Of is er een come-back bezig?  
De meikever heeft om de 3 à 4 jaar een ‘vliegjaar’. Ze komen dan 
massaal uit de grond en komen bij elkaar om zich voort te planten.  
Dit gebeurt dan in een boom of haag, welke dan vaak kaal gegeten 
wordt. De kevers vliegen maar enkele weken, leggen intussen eieren 
en gaan dan dood. 
 
Het wijkcomité looft een geschenkbon van vijf euro uit aan de eerste 
die aan de voorzitter van het wijkcomité (Ginderbroek 28) een meike-
ver bezorgt. Een levende die in de wijk Ginderbroek gevangen is, wel 
te verstaan.  
We zijn benieuwd of er iemand bij de voorzitter opgewonden komt 
aangelopen met de kreet: ‘We hebben er ene!’ 
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Organiseer deze zomer een buurtfeest en  

maak kans op de titel 'Gezellige buurt 2016' 
 
Jaarlijks ontvangt de gemeentedienst Toerisme heel wat aanvragen 
voor straat- en buurtfeesten.  
Wil je met de buren ook zo’n feest organiseren?  
Vraag dan zeker aan de gemeente de subsidie aan voor wijk- en 
buurtfeesten en stuur een leuke foto van het feest door.  
Meer info over de subsidieaanvraag vind je op www.gemeentemol.be 
> E-loket > wijk- en buurtfeest, aanvraag subsidie. 
 
De deelnemende straten maakten er elk op hun eigen manier een ge-
zellige middag van.  
 
Op die manier ding je ineens mee naar de titel 'Gezellige buurt 2016'.  
 
 

Het gemeentebestuur van 
Mol koos de Polderstraat ooit 
uit tot ‘Gezellige buurt’.  
Dat dankte ze aan haar ver-
scheidene deelnames aan 
het project en ze kreeg daar-
voor in 2011 het bijhorende 
straatbord op de hoek van 
hun straat. 
 
Welke straat of buurt uit onze 
wijk waagt het om een straat-
feest te organiseren?  
 

Veel plezier en succes! 

http://www.gemeentemol.be/eloketdetailv2.aspx?id=89
http://www.gemeentemol.be/eloketdetailv2.aspx?id=89


 

 4 

Elvira uit de Polderstraat  
 

Het verzamen van aanstekers is 
voor Elvira een interessante 
hobby geworden, omdat er zo 
veel leuke varianten zijn.  
Ze verzamelt benzine- en gas-
aanstekers, zowel weggooi- als 
navulbare aanstekers, en van 
verschillende merken.  
Er bestaat zelfs een catalogus 
‘Aanstekers’ waarin men een overzicht van alle aanstekers vindt.  
 

Daarom gooi je aansteker niet weg en steek ze in de brievenbus van El-
vira, Polderstraat 12. 
 
Elvira, we wensen je een grote aanwinst, hopelijk met enkele pracht-
exemplaren die dan een ereplaats in je collectie krijgen.  
 
 
Veel mensen verzamelen het een of het ander als hobby. De variatie 
in wat er precies wordt verzameld, loopt erg uiteen. Bekende voor-
beelden zijn postzegels, suikerzakjes, aanstekers, munten, stripboe-
ken en voetbalplaatjes. Maar er zijn ook veel vreemdere verzamelin-
gen zoals spaarpotten, kindersurprises en modeltreintjes. 
 
We willen aan iedereen van Ginderbroek de gelegenheid geven om 
zijn of haar collectie te promoten: het kan dus in het wijkkrantje! 
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Om even terug te komen op de collectie van aanstekers van Elvira … 
 
Vroeger werd een sigaret, een pijp en de kachel aangestoken met een 
lucifer. Daardoor ontstond het verzamelen van lucifersdoosjes met zijn 
etiketten. Het was erg populair in de jaren vijftig en zestig. Maar omdat 
er nu nog weinig vraag naar lucifers is, komt er ook geen nieuwe 
aanwas meer voor die collecties.  
 

Omdat het niet zo gemakkelijk was om vuur te maken, zochten de 
eerste mensen al vlug enkele manieren om vuur te bewaren en ook 
om vuur mee te dragen naar hun volgende verblijfplaats.  
 
Vuur aanmaken was een tijdrovend en nauwgezet werkje. 
Rik Berghmans (1900-1988) uit de Hooistraat vertelde over de eerste 
aanstekers: 
 

Mijn vader, die op de hoek van Oude Molenstraat en Ezaart in 1841 
geboren was, heeft in zijn jongensjaren nog een vuurketser gezien.  
Wat dat was? Een ijzeren doos waarin een vuurkei, een stalen staafje 
en wat vunk lagen. 
‘Vunk’, het Mols woord voor tondel, was ‘lijverd’ van een kiel of een 
voorschoot, dat niet verbrand maar verkoold was en dat gemakkelijk 
vuur vatte als er gensters op vielen. 
Om vunk te maken legden ze lapjes lijverd op een plaat, die ze boven 
een vuur hielden en zo het linnen ‘verheste’ tot fijn koolstof.  
Als de mannen in de bossen of op het veld hun pijp wilde aansteken, 
namen ze hun vuurketser uit hun broekzak en kapten met het stalen 
staafje op de vuursteen. Als de gensters in de vunk sprongen, schoot 
die in brand. Men probeerde het vuur aan het branden te houden door 
te blazen. Had men vuur, dan stak men er vlug een kempstok in om 
bijvoorbeeld de open haard mee aan te maken.  
Anderen waren slimmer. In plaats van met een vuurketser te werken, 
stapten ze naar buiten, keken waar rook uit de schoorsteen kwam en 
gingen er vuur vragen. 
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In mei 2007 zijn we gestart met onze website en elk jaar is ze om en 
bij de duizend keren aangeklikt.  
Op 2 april 2016 was het de elfduizendste keer. Elfduizend bezoekers! 
Een uniek getal voor een wijkwebsite!  
We hadden het nooit durven dromen. 
Bedankt voor de moeite om telkens even in onze website binnen te 
wippen, een goedendag te zeggen en even te lezen en te buurten 
over allerlei nieuwtjes.  
 
Maar onze dank gaat natuurlijk vooral naar de initiatiefnemer, de op-
bouwer en de dagelijkse mantelzorger van www.wijkginderbroek:  

Lode Nijs aan het Pleintje van Ginderbroek.   
 

Meimaand 
 
In de meimaand worden de Mariabeelden in de 
bloemetjes zetten. 
Tijdens de werkdagen bidt men een Rozenhoed-
je om 7 uur ‘s avonds: 
       aan het kapelletje van de Borgerhoutsendijk 
      aan de Muneskapel van de Martelarenstraat.  

 
Frans Van Decraen, Oude Molenstraat 

http://www.wijkginderbroek/
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Facebook wijkginderbroek 

 

Dramatiek in de lucht boven de wijk  

op 7 maart om 20.14 uur 
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Botst het niet, dan vist het wel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Michielsen en Rita Van Decraen zijn monumenten in de wereld 
van de kermissen. ‘Peter-met-zijn-botsautootjes’ en vrouwlief Rita met 
haar viskraam zijn al eeuwenlang een begrip in de hele Kempen. 
Rita is de dochter van Louis en Elza Blockx, die heel hun leven aan 
het Pleintje van Ginderbroek hebben gewoond.  
‘Nadat ik getrouwd was met Peter, vertelt Rita, ben ik al snel begon-
nen met een paardenmolen en een schietkraam. Ook de viskraam van 
de moeder van Peter heb ik nog gedaan. Die viskraam hebben we 
trouwens nog altijd. Het is leuk werken, al stellen we ons nog altijd de 
vraag waarom er eendjes gevist worden. Je vist toch … vissen?  
Het is steeds mooi om te zien hoe de - vaak langdurige - keuze van 
de kinderen niet altijd door de ouders op prijs wordt gesteld.  
En het blijft bij ons in de familie, want ook dochter Gitte heeft haar ei-
gen viskraam. ’t Zit in onze genen en in ons bloed.’      
                                                                                   Jef Aerts, Onderox 
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Ginderbroek gesnoeid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De laagst overhangende takken aan het Muneskapelletje in de Martela-
renstraat en die op het Pleintje van Ginderbroek werden ingekort.  
Het was zo geregeld dat het doorgaand verkeer telkens behouden bleef.  
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   Voetpad                        

parking                                        

Den Uyt                                              

Rode Kruis-

laan  

 
Het pad verkeerde 
in slechte staat. 
Boomwortels duw-
den het asfalt om-
hoog, waardoor er 

echte oneffenheden ontstaan waren. Dit zorgde bij voetgangers voor on-
veilige situaties.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gemeentewerklieden braken de volledige asfaltverharding op. Gezien 
de toekomstige bouw van het nieuwe zwembad, waarbij ook de parking 
wordt herbekeken, koos de gemeente niet voor een kostelijke vernieu-
wing, maar zaaide de berm in met gras.  
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Het vernieuwde skatepark      
 
 
 
Op zondag 3 april 
werd het volledig 
vernieuwde skate-
park achter de 
sporthal Den Uyt 
geopend. 
(Foto’s:  
        Roger Verdonck) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor skatefans was het dé ultieme kans om de nieuwe skatetoestellen uit 
te proberen. Bovendien stond er tijdens deze skatehappening nog heel 
wat meer te beleven waaronder een workshop 'Pimp je eigen skateboard' 
en een 'skatecontest'. 
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Ruilbib Ginderbroek – folder april 2016 
 
Voor de eerste keer kreeg Ruilbib Ginderbroek post.  
Via de Facebookpagina had Marion van ‘Kinderzwerfboek Zeeland’ 
gelezen dat mijn decoratie en heel wat boeken verdwenen waren uit 
de Ruilbib. Daarom stuurde ze zomaar een pakketje met drie boeken 
richting België.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De boeken hebben een sticker van ‘Kinderzwerfboek’ op de cover.  
Je mag de boeken meenemen en ergens anders achterlaten voor de 
volgende lezer. Je kunt met een code die je in het boek terugvindt, 
aangeven waar je het boek op jouw beurt achterlaat. Het is natuurlijk 
enkel leuk als iedereen die dit boek meeneemt en weer achterlaat, dit 
op de website registreert. Enkel zo kun je de hele reis van het boek 
volgen. Je kun de tocht die het boek maakt, volgen op de website 
www.kinderzwerfboek.nl. 
Er doken in de ruilbib ook boeken op die uit een ander netwerk ko-
men, namelijk bookcrossing. 
De eerste bookcrossing-titel in Ginderbroek was De prijs van Rita 
Verschuur. Het boek was onmiddellijk herkenbaar door deze stickers: 

http://www.kinderzwerfboek.nl/
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Deze boeken staan op de website www.bookCrossing.com geregi-
streerd. Dit boek is vertrokken in Roosdaal, Vlaams-Brabant. 

 
Een voorbijganger liet deze bookcros-
sing-titel achter in de ruilbib.  
Toen ik de titel ging checken op de web-
site, bleek hij van niet erg ver te komen. 
Hij was namelijk afkomstig uit de ‘Zwerf-
bib van Mol’. 
Ik bracht in april ook een bezoekje aan 
deze zwerfbib die je vindt in het station 
van Mol. Er bleken wel meer boeken in 
de kast te staan die afkomstig waren van 
het bookcrossing-netwerk.  
 

In één van de eerste Ruilbib-rubrieken in het wijkblaadje, liet ik weten 
dat ik de bibliotheek van Mol contacteerde voor eventuele ondersteu-
ning. Helaas heb ik hier nooit antwoord op gekregen.  
Jammer, maar geen nood. De voorbije weken maakten duidelijk dat 
de ruilbib perfect kan bestaan zonder ondersteuning. Heel wat Gin-
derbroekenaars zorgden voor mooie, andere boeken in de ruilbib. 
Dikke merci!  

http://www.bookcrossing.com/
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Zo was het tijdens de paasvakantie feest voor de Ginderbroekskes en 
-rokskes in de ruilbib. Veel supermooie, nieuwe materialen vonden 
hun weg naar Hoogstraat 96. Boeken, klaar voor een tweede leven bij 
een nieuw lezertje. 

 

 
Voor de mama’s en de papa’s doken interessante kruidenboeken op 
in de ruilbib. We kregen ook een lading kookboeken binnen.  
Interesse? Kom dan zeker af en toe langs in de ruilbib. We voegen ze 
mondjesmaat toe. 
Wil je op de hoogte gehouden worden van wat er in de ruilbib zit?  

                                                                     
Like dan de Facebookpa- 
gina Ruilbib Ginderbroek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoogstraat 96   
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De lente 
 
Al een paar dagen is het 
alsof, als je ’s morgens op-
staat, er een schitterende 
lentedag in de lucht zit.  
De lente gaat vlugger dan 
we in het wijkkrantje kun-
nen beschrijven.  
De perenboom is plotseling los gebarsten in een orgie van witte bloe-
sems. Je zou hem moeten zien, zo uitbundig! Honderden bloempjes, 
die allen willen promoveren tot peer. En hij poseert als een stralend 
bruid op een huwelijksreceptie, met zijn takken een kleine meter bo-
ven onze hoofden.  
 
De lente is kittig, jong en vooruit. 
En moet voortdurend van alles gebeuren en de wereld komt in de 
groep van een vreemde onrust, zelfs van iets gejaagds. 
Het landschap maakt zich op voor nieuwe kleuren en nieuwe geuren. 
De eerste kleur van de lente is geel: Geel het waas in de wilgen. Geel 
de forsythia. Geel de brem. 

 
 
 
 
En van geel gesproken!  
Op een morgen staat de 
hele wei vol met paar-
denbloemen. 
Ineens staat de lente 
rondom onze woning. 
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Dag Ginderbroekskes en -rokskes 
 

Perfect buitenspeelweer was het vandaag!  
In onze wijk, namelijk op het sportveld naast de sporthal, organiseerde 
de gemeente een buitenspeelnamiddag. We zagen heel wat kinderen 
uit de wijk! Misschien was jij er ook of ravotte je thuis in je eigen tuin?  
We hebben nog een speeltip: organiseer eens een huis riddertoernooi 
in je tuin! Als jouw zwaarden en andere ridderattributen die je op Mol- 
Kermis bijeen gevist had, ondertussen gesneuveld zijn, kan je gerust 
zelf aan de slag gaan! Wij gebruikten dit boekje van de ridders. 
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We sloegen het boek even open op bladzijde 122. 
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We leren je hoe je zelf een zwaard kan knutselen. 
 

 
 
 
 
Je hebt er niet zo-
veel voor nodig: 
 
-  stukken karton 
- plakband 
- lijm 
- aluminiumfolie 

- zwarte stift of wasco 
- meetlat 
- schaar of breekmesje 
- potlood 

 
Leg twee stukken karton op elkaar. Teken hierop de vorm van het 
zwaard. Snijd of knip de vormen uit. Plak de twee zwaarden op elkaar. 
Plak op de ‘kling’ aluminiumfolie en kleur het heft met de zwarte 
vilstift/wasco.  

Teken en snijd twee kleine kruisjes uit 
het aluminiumfolie en plak ze aan elke 
zijde van het zwaard. Bedek de klink 
en het heft met plakband om ze te ver-
stevigen. 

Veel strijdplezier!  
 
 
 
 
 
We horen graag wat je op je T-shirt wil! 
Elif vroeg ons om een poesje op haar 
gewonnen T-shirt te plaatsen.  
Kijk hoe mooi!  



 

 19 

Bedankt Vanesza (9 jaar uit de Ruiterstraat) voor je paastekening.  
Jij bent de winnares van deze editie en kan zeker van ons een T-shirt 
verwachten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Een foto van onze loopkampioene Stien mogen jullie volgende keer 
verwachten.  
 
En we kijken weer uit naar jullie inzendingen.  
En niet vergeten: als je ons iets wil tonen over je hobby, verzameling, 
huisdier ... Laat het zeker weten.  
We maken er graag plaats voor in onze kinderrubriek! 
 
Stuur je werkjes door naar Tinne_vansand@telenet.be.  
Of post ze in Korenbloemenstraat 21. 
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Anouschka uit de Nieuwstraat kondigde de lente aan met een 

prachtig beeldend kunstwerk op haar terrasje aan de straatkant. 
(Die creatie moet je absoluut in kleur op onze website zien!) 


