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Papieractie  

zat. 17 juni 

 

Woensdag 7 juni                    p.4 

Samenkomst openlucht theater  

Donderdag 15 juni               p.3 

Avondmis overledenen 

Weekend 9-11 juni                p.2 

Ginderbroek-kermis 

Zaterdag 17 juni                   p.1 

Papieractie 

 

http://www.wijkginderbroek.be/
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Avondmis voor de overledenen 

donderdag 15 juni 
 

De wijk nodigt iedereen uit op de avondmis  
van 15 juni, donderdag na de kermis, om 19 uur in 
de parochiekerk Sint-Pieter- en Pauwelkerk 
voor de overledenen van je familie en buren.  
 
 

Het verdriet bij het ontvallen van een dierbare is moeilijk te troosten. 
Maar we weten dat wat tussen mensen ooit gegroeid is, nooit zo 
maar kan wegdampen.  
We bewaren de naam van onze overleden geliefde als een lied in het 
hoofd en als een schat in het hart.  
 
 
Leo Driesen, wed. Maggy Dauw, 83 jaar, Martelarenstraat 
Stans Luypaerts, wed. Louis Cornelissen, 89 jaar, Martelarenstraat  
Mark Knaeps, 41 jaar, Ginderbroek 
Maria Mast, wed. Ursio Van Vlerken, 82 jaar, Ruiterstraat 
Martha Vuegen, wed. Frans Bols, 81 jaar, Beemdenstraat 
Jos Anthonissn, wed. Marie-Jeanne Thys, 91 jaar, Martelarenstraat 
Colete Hemelaers, wed. Flor Van Roey, 90 jaar, Ginderbroek 
Jos Franken, echtg. Tinny Tobben, 70 jaar, Hoogstraat 
Frans Pelckmans, 78 jaar, Rijpad 
Pol Vleugels, echtg. Louisa Mortier, 89 jaar, Beekstraat 
Suzanne Meynen, wed. Frans Geyzen, 85 jaar, Beekstraat 
Frans Remeysen, levenspartner Hermine Verhulst, 61 jaar, Tiendenstr. 
François Van De Craen, echtg. Nicole Geypen, 67 jaar, Beemdenstraat 
Frans Curinckx, wed. Maria van Genechten, 84 jaar, Oude Molenstraat  
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Openlucht spektakel ‘Het Gezin van Paemel’  

Decor: het Kersthuis en het Hooghuis 

 
Beste mensen van Ginderbroek, 
 

Begin dit jaar verraste de toneelafdeling van KWB-Rauw het publiek met 
een doorleefde interpretatie van ‘Het Gezin Van Paemel’ van Cyriel 
Buysse. Het gezelschap speelde vier keer voor een uitverkochte zaal. 
Omdat heel wat decorstukken en attributen geleend werden uit het Kerst-
huis van Ginderbroek, wil KWB-Rauw een geste terug doen. 
Op zaterdag 16 december presenteren de Rauwse acteurs een aange-
paste versie van ‘Het Gezin Van Paemel’ met het Kersthuis en het jubile-
rende Hooghuis als decor. 
Uiteraard hoopt de wijkwerking op heel wat belangstelling voor dit open-
lucht spektakel. Hiervoor doet het wijkcomité een warme oproep voor 
mensen die willen meehelpen bij de voorbereiding van deze productie en 
ook naar mensen die willen figureren of acteren. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Zie je een rol voor iemand van jullie weggelegd? 

Daarvoor is er een vergadering op woensdag 7 juni in sporthal 
Den Uyt, Rode Kruislaan, om 19.30 uur! 
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Het Hooghuis 1617 - 2017 

 
 
 
 
 
1        2     3      4      5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het winterse Pleintje van Ginderbroek net vóór de Eerste Wereldoor-
log met    1 het Hooghuis 

  2 de smidse 
  3 de nog bestaande huisjes  
  4 nu de woning van Sonja en Jos Hooyberghs   
  5 het zogenaamde Kleinhuis waar nu Maria en Lode Nijs  
     wonen.  

 
Links van de kasseiweg loopt het tramspoor (1895-1950),  
achter de kinderen staat een gaslantaarn (1907)  
en op de achtergrond een mallejan (voor vervoer van boomstammen) 
van de Waal (Louis Van Hees), hier meestal een ‘nuts’ genoemd.  
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Kermis van weleer …  

De Schietkraam TIR-photo 
 
Op elke kermis kun je in de schietkraam met een loodjesgeweer gip-
sen pijpjes stuk schieten voor een prijs.  
 
Als men in de jaren na de oorlog met de luchtkarabijn in de schiet-
kraam de roos trof, dan schoot een fotocamera in werking en uit een 
kastje rolde een uniek zelfportret. 
De meeste van volgende foto’s zijn genomen op de Molse Jaarmarkt 
van eind maart en daarom zijn de meeste kermisvierders warm inge-
duffeld en dragen ze nog een ‘pardessus’.  
Naast de schutter stond een kameraad of zijn zoontje, die vol ver-
wachting toekeek of er een oogverblindende flits zou volgen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Polleke Geuens van de Hoogstraat met zijn dochter en schoonzoon, die  
met een schot van de luchtkarabijn de roos trof. Flits!  
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        Leon Driesen van de Martelarenstraat laat zijn vrouw Maggy eens schie- 
        ten en … ze treft ook nog de roos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Louis Verhulst van de Nieuwstraat met het loodjesgeweer in aanslag.  
        Zijn vrouw Margriet is ervan overtuigd dat hij raak zal schieten, maar zijn 

schoonbroer ziet het somber in. Maar de flits licht ineens op. Gelukt!  
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Oude Molenstraat dicht voor werken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf maandag 8 mei werd de Oude Molenstraat afgesloten voor het 
doorgaand verkeer. Bewoners en plaatselijk verkeer konden nog wel 
steeds door. Een aannemer startte er met de bovengrondse herin-
richting van deze straat. Een omleiding was voorzien via Martelaren-
straat, Nieuwstraat en Ginderbroek.  
Tijdens het aanleggen van het verhoogd kruispunt met de Maalder-
straat en het Rijpad zal de Oude Molenstraat fysiek volledig in twee 
gesneden worden. 
 
*** 
De oudste benaming van de Oude Molenstraat die we zijn tegenge-
komen, was op de Kadastrale Atlas uit 1811 en daar heette de weg de 
Meerhoutschen Steenweg. Waarschijnlijk werd ze beschouwd als een 
verlengstuk van de huidige Borgerhoutsendijk die toen ook als de 
Meerhoutsen Steenweg stond aangeduid.  
 
Over het ontstaan van de straatnaam bestonden heel wat gissingen.  
Eerst dacht men dat deze weg recht naar de oude banmolen van Ach-
terbos liep.  
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Maar volgens de huidige heemkundigen heeft er in de 13de en 14de 
eeuw een windmolen vooraan tegen de straat gestaan. 
Het is daarom nu niet moeilijk meer de naam te begrijpen.  
Het is natuurlijk niet zo dat die molen ineens van het aardoppervlak 
zou verdwenen zijn. De heemkundigen vermoeden dat hij in de 16de of 
17de eeuw werd afgebroken en ergens anders werd geplaatst, wat 
vroeger meer gebeurde.  
Alle molens waren eigendom van de landheer die ermee deed wat hij 
wilde en natuurlijk de oplossing zocht die het meeste opbracht.  
Is de windmolen van Ginderbroek verhuisd naar Achterbos? Heeft de 
landheer hem geschonken aan de abdij van Postel? De heer Knaepen 
beweerde zelfs dat de molen overgeplaatst werd naar Lommel. Die 
dan in 1960 werd afgebroken en heropgebouwd op de stadswallen 
van het stadje Grave aan de Maas in Nederland.  
Er is nog veel studiewerk voor nodig. 
 
In 1905 werden kort na elkaar de vier eerste woningen langs de Oude 
Molenstraat in het Mols Veld gebouwd. De bewoners kregen daarom 
ook de toegeworpen naam van ‘Die van het Veld’. Het waren maar 
vier woningen, maar ze telden samen toch een veertigtal kinderen. 

 
Ode aan de Oude Molenstraat, door Irène Raus 
 
Ik ben in 1924 in de Oude Molenstraat geboren. Toen nog een zand-
straat, een karrenspoor. Mijn ouders bouwden er het eerste huis in het 
veld in 1906. Er was niets anders te zien dan velden met koren.  
Toen ik klein was, moest ik mee gaan oogsten, ’t is te zeggen: aartje 
na aartje oprapen nadat het koren gepikt was. Dit deed ik niet graag, 
maar met mijn broer die vier jaar ouder was, moest ik mee.  
’s Avonds na het werk zaten we rond de tafel met een petroleumlamp, 
want elektriciteit kwam pas in 1930.  
Mijn eerste mooie tijd kende ik toen ze de eerste assen brachten om 
de weg te verharden. Het waren grote hopen die ze stortten, en die wij 
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als jonge kinderen wat op en af hebben gelopen, en ‘piepelingeborge’ 
(verstoppertje) gespeeld. Voor het eerst met de jongens samen. Wat 
een tijd! Als het regende, bleef er overal water staan, waar we heerlijk 
konden pootje baden. 
Die assenverharding was wel niet alles, want als er een auto over-
reed, liet die een reusachtige stofwolk achter. Nogal maar goed dat er 
toen nog weinig auto’s waren.  
Ondertussen werd er in de straat druk bijgebouwd.  
In de meimaand gingen we alle dagen naar de ‘dezekesboom’ om er 
een rozenhoedje te bidden. Achteraf konden we lekker ravotten.  
Dat kapelletje hing aan de lindeboom waar Oude Molenstraat en 
Veldstraat (nu Martelarenstraat) samenkwamen. Achteraf kwam er het 
voetbalveld van FC Standaard Ginderbroek. 
Als we wat groter waren, beleefden we er onze eerste romances.  
Elke zondagmiddag, stipt om één uur, verzamelde de aankomende 
jeugd voor ons huis onder de lindeboom, om naar radio ‘Loksbergen’ 
te luisteren.  
Het favoriete verzoekprogramma was ‘U vraagt, wij draaien’.  
We zongen toen mee met de liedjes als ‘Heidewitska’, ‘Daar bij die 
molen’, ‘Twee ogen zo blauw’.  
Met onze grote zus mochten we soms mee gaan kijken naar de trein. 
Maar achteraf begreep ik dat het voor haar een uitvlucht was om de 
jongens te zien.  
In 1951 werd de Oude Molenstraat helemaal vernieuwd. We kregen 
riolen en de elektriciteitskabels werden onder de grond gelegd.  
 
 

 

Het rozenhoedje in de mei-
maand met vele moeders en 
hun kinderen, vooral uit de 
Oude Molenstraat: o.m. Gelie-
ke Geuens, Victorine Willems, 
Niet en Clem Raus. 
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Het Handelarenspel 
voor kinderen op kermiszaterdag 10 juni 

 

Het Ontspanningscomité Ginderbroek heeft weer een indrukwekkend 
kermisprogramma samengesteld. Zie Kermiskrant.  
Een van de activiteiten is het Handelarenspel voor kinderen 
***  Gratis deelname 
***  Iedereen wint 
***  Gratis kermisbonnetjes 

***  Gratis een friet 
***  Gratis kinderanimatie 
***  Gratis optreden Zwanzibar

 
Wat wil je nog meer? Meedoen dus! 

 
 
 

 
                                                                                                     
 

Markt 62 bus 3 - Mol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De foto van mei uit de kalender 2017 van MONA 
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Mol herdacht op 10 mei  

het einde van de Tweede Wereldoorlog  
op het Martelarenpleintje, de hoek van de Nieuwstraat en de Mar-
telarenstraat. 
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Garageverkoop op 15 mei:  

                         een leuk boeltje 
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De Ruilbib  
 

De zomer is in aantocht. De vakantie komt dichtbij.  
Tijd om eens wat feestelijker uit de hoek te komen!  
Daarom kan je dit keer in de Ruilbib-rubriek meedingen naar een mooi 
t-shirt met zelf gekozen applicatie. 
Komaan kids van Ginderbroek, laat eens zien wat jullie over boeken 
weten! De mama’s en de papa’s, de oma’s en de opa’s mogen natuur-
lijk helpen!  
Je krijgt 6 vragen over kinderboeken. Van elk antwoord moet je 1 let-
ter gebruiken om de oplossing te vinden.  
De oplossing schrijf je in deze kadertjes: 
 
 
   
1           2            3            4             5              6  

 
Vraag 1 
Welk konijn heeft 1 recht en 1 slap hangend oortje? 
Antwoord: . . . . . 
De eerste letter van het antwoord schrijf je in vakje 3.  
 
 
 
 

Vraag 2 
Sjakie uit het boek Sjakie en de choco-
ladefabriek mag een rondleiding volgen 
in een chocoladefabriek.  
Van wie is deze fabriek?  
Antwoord: Van Willy . . . . .  
De vierde letter van jouw antwoord schrijf je in vakje 1.  
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Vraag 3 
 
Hoe heet het vriendje van Wiske in de beroemde 
strips van Willy Vandersteen? 
Antwoord: . . . . . . 
De eerste letter van het antwoord schrijf je in vakje 6. 
 
Vraag 4 
 
Hoe heet het huis van Pippi 
Langkous?  
 
Antwoord: Villa . . . . .   
De vierde letter van het ant-
woord schrijf je in vakje 2. 
 
Vraag 5 
Hoe heet dit varkentje? 
Antwoord: . . . . . . 
De zevende letter van het antwoord schrijf je in 
vakje 5. 
 
Vraag 6 
Jommeke beleeft veel avonturen met de tweelingmeisjes Annemieke 
en Rozemieke.  

Antwoord: De meisjes heten de . . . . .  
De eerste letter van het antwoord schrijf je in 
vakje 4. 
 
 
 
 
Heb je het antwoord gevonden? Hoera!  
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Steek je antwoord in een envelop in de brievenbus in Hoogstraat 96. 
Uit de juiste antwoorden zullen we een winnaar loten. 
Vergeet het adres en het mailadres van je ouders niet te vermelden 
zodat we je kunnen contacteren als je gewonnen hebt! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Blauwe zone  
 

 

 
 
De parkeerruimte op de Markt 
was al lang aangeduid als ‘Blau-
we zone’ met een bord ‘Zone P 
met een parkeerschijf. 
Binnen deze zone moeten al-
le bestuurders van maandag tot 
en met zaterdag tussen 9 en 18 
uur (niet op zondagen en feest-
dagen) de parkeerschijf gebrui-
ken als ze hun auto parkeren. 
De parkeerschijf leg je duidelijk 
zichtbaar achter de voorruit. 

 

Naam:……………………………………………………………………… 
 
Antwoord: ………..………………………………………………………. 
 
Adres: ..…………………………………………………………………… 
 
Mailadres:…………………………………………………………………. 
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Onlangs werd op het einde van de Nieuwstraat en in het begin van de 
Markt het teken van de ‘Blauwe zone’ op de weg geschilderd. 
Dit op de weg geschilderde verkeersteken betekent dat het zonebord 
niet in elke straat herhaald zal worden.  
In Mol-Centrum liggen ‘vele’ straten in de Blauwe zone. 
Je vindt ze op internet: Gemeente Mol: Blauwe zone. 
In onze wijk zijn er geen straten die in de Blauwe zone vallen.  
 
Als je de parkeerschijf in de blauwe zone niet legt of langer dan 2 uur 
(of vier uur in bepaalde straten) geparkeerd staat, dan betaal je een 
retributiebon van 12,50 euro per dag (In sommige steden bedraagt het 
dagtarief 30 euro).  
Je kiest er dan als het ware voor om meer te betalen in ruil voor een 
langere parkeerduur. Mooi omschreven voor het begrip ‘boete’ die je 
moet betalen. 
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Dag Ginderbroekskes- en rokskes, 
 
Puf, puf... Hef, hef... Zweet, zweet... Zalig dit weer!  
Zeker als het zwembad, opgepompt en waar je af en toe kan afkoelen!  
Heb je het toch een beetje te warm 
en zoek je verkoeling binnenshuis 
dan vonden wij een leuke bezig-
heid: creatief zijn met slijpsel.  
"Wat kan je hier zoal mee doen?", 
horen we je denken...  
Je kan er bijvoorbeeld een tekening 
mee maken.  
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Meer info en inspiratie kan je op internet vin-
den. vb. hier: 
https://www.theguardian.com/childrens-books-

site/gallery/2016/feb/03/how-to-draw-with-
pencil-shavings?CMP=share_btn_fb.  
 
 
 
 
 
 
 
Wij zochten voor jou alvast wat voorbeelden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle voorbeelden in kleur op onze website. 
 
Veel plezier met het maken van je eigen crea-
ties! 
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Herinner je je onze dikkopjes nog?  
Ze overleefden allemaal en het werden kikkertjes...  
We lieten hen vrij in de vijver waar ze ‘geboren’ zijn.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rest ons nog om je te verwijzen naar de wedstrijd van de Ruilbib in dit 
boekje! Doe zeker mee want er valt wat leuks te winnen.  
 
Vergeet zeker niet foto's, tekeningen, verhalen... door te sturen naar  
tinne_vansand@telenet.be  

of Tinne Vansand Korenbloemenstraat 21, 2400 Mol.  
 
Wat bij ons toekomt, verschijnt in het volgende wijkblaadje en ook dan 
kun je een T-shirt met een zelfgekozen tekening winnen!  
 


