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Altijd prijs 

JE WINT ALTIJD EEN ( GELD) PRIJS / HOE? 

Elk huis (gezin) in Ginderbroek krijgt dit wijkkrantje met een gouden kerstbal 
op de voorpagina. 

Houd die voorpagina goed bij en breng die mee op zaterdag 14 december 
naar het Kerstgebeuren . 

Dit blaadje is immers jouw ‘ticket’. Hiermee mag je een kerstbal met nummer 
erop plukken uit één van de kerstbomen. 

 
 

Met die bal en jouw ticket ga je dan naar de 
prijzentafel. Je verneemt direct wat je ge-
wonnen hebt want elke bal is prijs: € 100, € 
50 , € 20 of € 10, handje contantje. Of een 
waardebon of een krasbiljet met winstkan-
sen tot € 1000 (bedragen ophalen in Pers-
winkel Het Pleintje vanaf maandag). 

 

 

Elke aanwezige kan maar één keer plukken. Kom je met meerdere gezinsle-
den? Dan kan je vooraf bij de buren,… hun wijkblaadje opvragen (als ze na-
tuurlijk zelf niet komen!). Ook is er vanaf dit jaar de mogelijkheid om voor € 5 
een gouden kerstbal aan te kopen. Zo kan zelfs binnen één familie iedereen 
een keertje winnen. 

Maar er is nog veel meer te beleven op ZATERDAG 14 DECEMBER 

Het wijkteam voorziet een gratis animatieprogramma voor jong en oud(er). 

Er is werkelijk aan iedereen gedacht. Het volledige programma vind je op de 
flyer in dit krantje.  
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Het Dorpskrantje winter 2024: onze BG’s  

 

Het jaarlijkse Dorpskrantje brengt deze keer enkele BG’s, Bekende Ginder-

broeknaars en da's wegdromen op zovele manieren.  

Een Bekende Vlaming, meestal afgekort tot BV, is iemand die in het land erg 

bekend is. Het gaat hier om Vlamingen die vaak hun opwachting maken in 

populaire televisieprogramma's, in kranten en tijdschriften, zoals politici, zan-

gers, acteurs, presentatoren en komieken. 

Onze BG’s, onze Bekende Ginderbroekenaars, waren vertrouwde gezichten 

in het sociale leven van onze wijk. Het waren geen heiligen of boosdoeners, 

maar gewone mensen die wel buitengewone dingen hebben gedaan. Eigen-

lijk echte vedettes die verrassend uit de hoek kwamen, waar anderen met 

bewondering naar opkeken.  

Het Dorpskrantje 2024 selecteerde een veertiental Bekende Ginderbroeken-

aars uit onze wijk. Hun inspirerende verhalen zijn inkijkjes in hun leven, die 

soms wonderlijke wendingen aannamen. Wat te denken van een jonge 

vrouw uit de Oude Molenstraat die in de jaren dertig met haar drie kinderen 

alleen een boot van White Star Line neemt om naar Canada te varen, haar 

man achterna? Of van een vrouw die de gevangenis invliegt omdat ze ging 

samenwonen met de broer van haar man die enkele jaren eerder overleden 

was? 

Als je een reisje met onze BG’s wil meemaken, dan is ons Dorpskrantje de 

ideale metgezel. Dit Dorpskrantje kun je ook lezen op onze website, naast de 

andere van de vorige jaren, met onder meer Het verhaal van Ginderbroek, 

een historische kroniek over onze wijk.  
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Jehova geklopt 

Yes we did it. 

Omdat de getuigen van Jehova op een 
weekend een zaaltje kunnen zetten, 
wilden wij in Ginderbroek beter doen: 
op één dag een kersthuis in mekaar 
steken. 

En dat is gelukt. 

Moet gezegd, we hadden het weer 
mee en gans die zaterdag, 16 novem-
ber, konden we rekenen op een grote 
groep vrijwilligers.  

De combinatie van oudere, ervaren krachten en jongere gedreven krachten 
werkte perfect. En als volgend jaar de nummering van de panelen bijgewerkt 
is, zal het nog vlotter lopen. 

Zaterdag 23 november was er weer een grote ploeg present om de dakpannen 
te leggen. Zo zal ons kersthuis er 
weer piekfijn uitzien op de opening, 14 
december. Maar dat programma vind 
je elders in dit krantje. 

Neem alvast je agenda van 2025 even 
ter hand. Want op zaterdag, 11 janu-
ari, plannen we de afbraak van ons 
kersthuis. 

Mogen we weer rekenen op jullie 
hulp? We werken van 9 tot 12 en van 
13.30 tot 17 uur. 

Geef zeker je naam door. Meer info via wijkteamginderbroek@gmail.com  
(0470 59 82 79) 

  

mailto:wijkteamginderbroek@gmail.com
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‘t Pleintje 

Zeker mensen, die in het centrum van hun gemeente of stad wonen, hunkeren 

– overigens terecht – naar een ‘groen’ plekje in hun woonomgeving.  

De mensen van Ginderbroek zijn op dat vlak bevoorrecht. Het pleintje van 

Ginderbroek met de 2 majestueuze bomen zorgt voor het broodnodige natuur-

element in het kleine wereldje van steen en beton. Bovendien staan er nog 

een drietal rustbanken waarop wandelaars en winkelende mensen kunnen 

rusten en die een verkoelingsplek bieden in de zomer.  

Er zijn zelfs mensen die het 

pleintje gebruiken als feestloca-

tie. Omwonenden hebben tij-

dens de afgelopen zomer regel-

matig lachende en roepende 

feestvierders tot laat in de nacht 

‘horen’ genieten van de zo-

merse Ginderbroekse avonden. 

De vele lege blikjes (bier, Red 

Bull, …), lege flesjes (wodka, 

wijn, …), tonnetjes lachgas en 

lege pakjes sigaretten zijn dan ’s 

anderendaags de trieste getuigen van wat een spijtige minderheid een feestje 

noemt. Spijtig genoeg vind je regelmatig dergelijke ‘overlasttaferelen’ terug 

rond de banken op het pleintje. Veel mensen hebben blijkbaar moeite met het 

al wandelend overbruggen van 15 meter, want dat is de afstand van de banken 

tot aan een vuilbak ! Vuilnis hoort op de grond volgens hen.  

Af en toe (enkele keren per jaar) doen de netheidsverantwoordelijken hun 

ronde en meermaals laten omwonende bewoners hun goed hart zien, maar 
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dit kan de overvloed aan rotzooi niet indammen. Vroeger kon men nog reke-

nen op de jongens en meisjes van de gemeentelijke opruimploeg met hun 

stootkar en mobiele vuilbak, maar sinds enkele jaren hoort Ginderbroek blijk-

baar niet meer tot Mol-Centrum (?), want daar wordt (volgens informatie bij 

de gemeentelijke diensten) de ‘kuisgrens’ getrokken. 

Daarom een oproep aan alle gebruikers van het pleintje : “Bedankt om geen 

rommel, troep of smeerboel meer achter te laten naast en rond de banken ! 

Uw medebewoners vinden het fijn dat dit allemaal gedeponeerd wordt in de 

vuilbak, die vlakbij staat”.  

Maar ook een oproep aan de gemeentelijke diensten: “ Het verkeersbord ‘be-

bouwde kom’ (Mol-Centrum) staat op de Borgerhoutsendijk. Kan onze wijk 

dan terug aanzien worden als deel van het centrum en bijgevolg opnieuw op-

genomen worden in de ronde van de gemeentelijke mobiele opkuisploeg ? 

Hart van Ginderbroek 

Het Pleintje is het Hart van Ginderbroek. Vlakbij het pleintje ligt het papierhok 

en ook nog een mooie open ruimte. Het wijkteam heeft van de eigenaar toe-

stemming gekregen om deze ruimte de volgende jaren te gebruiken. 

We willen hier graag een locatie van maken waar de inwoners van de wijk el-

kaar kunnen ontmoeten, spelen, tuinieren,… 

Natuurlijk hangt aan dit alles ook een kostenplaatje. Het wijkteam deed een 

aanvraag voor subsidies bij Leader en kreeg een mooi bedrag om de dro-

men van de inwoners van de wijk te realiseren. 

Begin zelf al maar mee te denken, want bij de opening van het kersthuis luis-

teren we graag naar wat jullie willen. 
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Driekoningen  

Op zaterdag 4 januari organiseert Het 

Toverbos Driekoningen Zingen. Ieder-

een is welkom. Mooi verkleed natuurlijk. 

We verzamelen om 10 uur aan het To-

verbos. Daar verdelen we ons in 4 groe-

pen, die elk een eigen traject volgen 

(zie onder). 

Om 11.30 uur zijn alle koningen terug; 

we verdelen de snoep en koeken onder 

de kinderen; de opgehaalde centjes komen goed van pas om het Toverbos 

verder uit te bouwen. We voorzien gratis warme hotdog en warme en koude 

drankjes. Tegen 12.00 uur kunnen de koningen terug naar huis. 

Onder begeleiding van 2 volwassenen volgen de kinderen één van deze tra-

jecten: 

• groep 1 =  Toverbos – Molenveld – rechts Martelarenstraat – rechts Rij-
pad/ Toverbos 

• groep 2 = Toverbos – Rijpad – rechts Oude Molenstraat – rechts Marte-
larenstraat – rechts Molenveld en terug naar Toverbos 

• groep 3 = Toverbos – Korenbloemenstraat – links Hoogstraat – links 
Martelarenstraat – links terug naar Toverbos 

• groep 4 = Toverbos – Korenbloemstraat  - rechts Hoogstraat – rechts 
Oude Molenstraat – rechts terug naar Toverbos. 

Ligt jouw huis op één van deze routes? Dan zou het leuk zijn dat je de 

driekoningen gul ontvangt ergens tussen 10.15 uur en 11.15 uur.  

Ook kunnen we nog enkele volwassenen gebruiken als begeleider. Graag 

vooraf je naam doorgeven aan wijkteamginderbroek@gmail.com. 

  

mailto:wijkteamginderbroek@gmail.com
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Zalige zombies en speciale spoken 

Twintig, dertig, vijftig… neen het waren 
er bijna zestig. Kinderen verkleed als 
zombie, spook of heks, omgetoverd tot 
Halloween figuur. Allemaal waren ze om 
19 uur present op de Halloweenavond, 
zaterdag 2 november aan het Toverbos. 
Ook een veertigtal ouders waren pre-
sent: misschien waren ze er niet hele-
maal gerust in. Maar dat hoefde niet.  In 
twee groepen trokken de kinderen van 
deur tot deur met ‘trick or treat’ en haal-
den zo letterlijk en figuurlijk een kar 
snoep en koeken rond. Dat moest ge-
vierd worden met een lekkere donut, een 
frisdrankje of een glaasje gluhwein.  

Toen de allerkleinsten gingen slapen, kregen de grotere kinderen nog een 
spannend zaklampspel voorgeschoteld. Ook de Oinkbeesten waren weer van 
de partij en die hadden voor een leuke schat gezorgd. Keispannend.  

Voor veel kinderen was het een onvergetelijke Halloweenavond. Volgend jaar 
zijn we al aan onze derde editie. Be there!  
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Vijf voorwerpen, vijf verhalen 

Achter elke gevel van Ginderbroek zitten unieke ver-
halen verstopt. Om die te ontdekken, starten we een 
nieuwe rubriek in onze wijkkrant: “Vijf voorwerpen, 
vijf verhalen”, geïnspireerd op een artikelenreeks in 
De Standaard. We vragen buurtbewoners om vijf 
voorwerpen te kiezen die een bijzondere betekenis 
voor hen hebben om zo de diversiteit van onze buurt 
zichtbaar te maken. We gaan op zoek naar boeiende 
verhalen van wijkbewoners van alle leeftijden en 
achtergronden. 

Dit keer gingen we langs bij de sympathieke Diana 
uit de Tiendenstraat. Omdat Diana een enorm geën-

gageerde vrouw is, twijfelden wij er niet aan dat zij zou verrassen met vijf 
mooie verhalen.  

Wil je meer lezen over koffie, foto’s, de laptop, smartphone en rustige ruimte 
in Diana’s leven? Neem dan een kijkje op onze website voor het volledige 
artikel. 

Is het nu Staf of Frans? 

Herinneren jullie het artikel nog over Staf, 

onze tweede bloemenmeester? 

In het artikel is helaas een foutje geslo-

pen dat zich verschillende keren heeft 

herhaald. Staf heet namelijk Frans. 

Onze oprechte excuses, Frans! Wij hopen 

alvast dat je nog steeds onze bloemen-

meester wilt blijven. 
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Op onze website 

125 jaar Brandweer Mol 

Op zondag 13 oktober vierde de Brandweer van 
Mol zijn 125-jarig bestaan. 

Waar is de tijd dat onze wijk een twintigtal brand-
weermannen telde?  

Dat ze bij een brand in de Postelse bossen om-
singeld werden door een vlammenzee? Dat ze 
door vuur en vlam gingen voor elkaar? Dat de 
vrouw van een pompier eigenlijk ook getrouwd 
was met de brandweer? Dat op een van hun jaar-
lijkse feesten, een viertal per jaar, ze zich hadden 
verkleed als vagebonden? 

Omdat ze eertijds honderduit hebben verteld, hebben we al hun verhalen op 
onze website gezet.  

Het Heipaadje 

Dag wijkteam, ik las jullie artikeltje over het Heipaadje, uiteraard ken ik de 
situatie en wist ook dat het dichtgezet is aan de brug over de Oude Nete. 

Ik ben eens in mijn geheugen gaan graven en ook in verschillende heel oude 
officiële kaarten. Het Heipaadje is … (en daarna volgde de hele geschiedenis 
van ons paadje aan de Molse Nete.) 

We kregen een lange mail op onze bijdrage 
over het Heipaadje van Peter Blockx uit het 
Peerdskerkhof. Het doet ons deugd als je 
hoort dat een artikel met interesse wordt ge-
lezen en nog meeslepende zaken erbij wor-
den verteld. Met toelating van Peter hebben 
we zijn verhaal op onze website gezet. We 
hopen dat wie geen computer heeft, zijn (klein)kinderen, buren of kennissen 
zo goed zullen zijn het artikel af te drukken. Het Heipaadje, dàt was in onze 
wijk: ‘handel en wandel’. 
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Boekenkastje 

Voor al de lezers onder ons, klein of groot, haast 
je naar het boekenkastje, kies een goed boek en 
nestel je lekker in je zetel. Niets zo gezellig om 
deze donkere dagen door te komen als een goed 
boek te lezen. Het helpt je ontspannen en geeft je 
de mogelijkheid om op 2 plaatsen tegelijkertijd te 
zijn.  

De boeken worden aangevuld dus regelmatig een 
kijkje gaan nemen is de boodschap. Je mag er 
gratis een boek uit nemen of je mag ruilen. 

Vanuit het Toverbos wensen al de kabouters en 
feeën jullie veel leesplezier! 

Jouw hulp is welkom 

In dit wijkkrantje las je al heel wat over de opening van ons kersthuis op 14 
december. 

Om alles vlot te laten verlopen, kunnen we nog wel wat helpers gebruiken. 

Vooral aan de eet- en drankstand zijn er nog open plaatsen. 

Je kan kiezen voor de vroege shift, van 16 u tot 19 u, of de late shift, van 
19 u tot 22 u.  

 

Kom ook jij mee ons team versterken? Fijn, want we hebben je echt nodig. 

 

Geef snel je naam door aan Jan Meynen 0476 29 35 84 of mail naar jan.mey-
nen2@gmail.com. 

 

Dank je wel en tot 14 december! 

 

mailto:jan.meynen2@gmail.com
mailto:jan.meynen2@gmail.com


Kalender 

Za 14 dec: opening kersthuis 

Za 20 + 27 dec 17.30 u - …: kerstbar Tiendenstraat 

Za 4 jan: Driekoningen Toverbos 

Za 11 jan: afbraak kersthuis (9-12 uur en 13.30 – 17 uur) 

Ma 27 jan: nieuwjaarsreceptie 19.30 uur schooltje Rijpad 

 

Meer lezen? Neem dan zeker een kijkje op de website van de wijk om de 
extra bijlages te lezen. 
 

 
 

 

  


